
Informatie Kunstwerk

Titel: Das Rad 

Wijk: Sijtwende I en II

Toponiem: Park Sijtwende

Kunstenaar: Armando (pseudoniem van 
Herman Dirk van Dodeweerd; 
1929 - 2018 )
Bildgießerei Hermann Noack 
(1897 - )

Materiaal: Beton, Brons

Jaar van plaatsing:

 

Omschrijving

Op de grens tussen Leidschendam en Voorburg ligt 
sinds 2007 het bijzondere park Sijtwende, dat is 
aangelegd boven op de gelijknamige tunnel. Het 
park bestaat uit twee eilanden: een speeleiland en 
een stilte-eiland. Op het stilte-eiland is het 
gemeentelijke Monument voor Vrede en Vrijheid te 
vinden. Hier vindt op 4 mei de herdenking van 
oorlogsslachtoffers plaats. Ook zijn er vijf 
kunstwerken te bewonderen, die ‘De reis van het 
leven’ verbeelden. De kunstenaars zijn: Auke de 
Vries (zonder titel), Piet Warffemius (Bomen), Ton 
Kalle (De Grote Beer), Armando (Das Rad) en Gjalt 
Blaauw (Hoorn des overvloeds).

De thematiek van de tweede wereldoorlog loopt als 
een rode draad door al het werk van Armando. Het 
is een niet aflatende poging om de verwoestende 
werking van de tijd op de herinnering te bezweren. 
In een gedicht uit de bundel ‘Veldtocht’ schrijft 
Armando over Das Rad:

het rolde voorbij,
op hoge wielen rakelings voorbij:
een giftig harnas gepantserd dansend.
Vuur, riep hij, vuur.
Het rolde voorbij, het verdween’

Het is het wiel van het slagveld, maar ook het wiel 
als rad der geschiedenis. Overwonnen beweging. 
Gestolde kracht. Een wiel dat tot inkeer is gekomen.

 


